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Zwak!

door Arie van der Stoep

Wat kan een mens zwak zijn! Er zijn van die situaties, dat je je afvraagt: ‘Hoe zit het nu met mijn
geloof?’ of: ‘Waar zit ik nu in mijn relatie met God?’

Toen Jezus zich op het eiland Patmos openbaarde aan Johannes, sprak Hij door hem tot de gelovigen
van Sardes. Ze hadden de naam, dat ze leefden, maar ze waren dood. Misschien ontplooiden ze wel
allerlei activiteiten, maar Jezus miste het echte leven in hen.

Hij vermaande hen en zei dat ze wakker moesten zijn. Om nog ‘grotere’ werken te doen, nog actiever
te worden? Nee, ze moesten wakker zijn, om te versterken wat dreigde te sterven (1). Om leven voort te
brengen. Net als Jezus! (2)

Gods recht voor mij

Want Hij brengt leven voort, ook in mij. Hij schept in mij een relatie van leven met Hem. Een relatie van
Hem beter leren kennen en veel van Hem leren verwachten. En ook van overgave aan Hem in al mijn
levensomstandigheden. En nog iets!

Hij leert mij te ontdekken dat Hij er niet op uit is, om mij te bekritiseren, maar om mij te bemoedigen
en te tonen hoeveel Hij onder alles van mij houdt (3). Zelfs wanneer het met mij niet zo goed gaat. Hij
verheugt zich erover, wanneer ik dan toch op zijn liefde blijf steunen.

Door Jesaja kondigt God over Jezus aan: ... de kwijnende vlaspit (van de olielamp - AvdS) zal hij niet
uitdoven. Hij zal mij niet afwijzen, wanneer mijn geloof in Hem maar wankel is. Integendeel, ... naar
waarheid zal hij het recht openbaren (4). Naar waarheid (= vanuit Gods hart) zal Jezus tonen wat Gods
recht voor mij is: redding, hulp, licht in het duister, leven! (5) En Jezus gaf dat en geeft dat nog steeds!

Mijn kracht

Hij legde zijn leven af en gaf mij daarmee Gods recht op leven, eeuwig leven (6). Vandaag laat Hij dat
leven in mij groeien. Wanneer ik mijn zwakheid tegenover Hem erken, maar tegelijk roep: ‘Heer, U bent
toch mijn licht!" (7), dan doet Hij daar iets mee.

Hij zal de zwakke vlam van mijn geloof in Hem niet uitblazen, maar hem juist zorgvuldig in mij
aanwakkeren. Hij zal mij mijn zwakte niet verwijten, maar zich juist verheugen over mijn belijdenis, dat
Hij mijn licht is. Hij zal die uitspraak gebruiken, om mijn zwakheid juist tot mijn kracht te laten worden
(8). Hij kan die zelfs tot een bemoediging voor anderen maken. Bij God is dat mogelijk! (9)

Uit de Bijbel:

(1) Openbaring 3:2.
Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, ...

(2) Johannes 10:10.
... Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.



(3) Johannes 3:17.

Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat
de wereld door Hem behouden zou worden.

4) Jesaja 42:1, 3.
... de kwijnende vlaspit (van de olielamp - AvdS) zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht
openbaren.

(5) Jesaja 42:6-7.
Ik, de Heer, heb u (= Jezus - AvdS) geroepen ... om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te
leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn.

(6) Johannes 3:36.
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, ...

(7) Psalm 27:1.
De Heer is mijn licht en mijn heil, ...

(8) 2 Korintiérs 12:9-10.
... als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

(9) Marcus 10:27.
... alle dingen zijn mogelijk bij God.
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